Ter nagedachtenis aan

Henk Pullens
Als ik denk aan jou...

Lief
Zachtaardig
Strijdbaar
Eerlijk
Vasthoudend
Zorgzaam
Behulpzaam
Ondernemend
Levensgenieter
Gilde

Bridge
Kamperen

Tuin

Balkon

De kleine dingen...

Correspondentieadres:

Je bent sterk

Sterker dan je ooit had gedacht
Sterker dan de sterkste boom
Oneindig is jouw kracht

Uit liefde losgelaten

Henk Pullens

Waalwijk, * 9 oktober 1935 - t 13 mei 2020

echtgenoot van

Jet Pullens-Pullens
Walter en Daniéla
Bas
Kariene en Frank
Floor en Nick
Tijmen
René en Irma
Bram
Gijs

Graag hadden wij u persoonlijk uitgenodigd bij het
afscheid van Henk. Vanwege de huidige
maatregelen gaan we dat echter in besloten kring
doen op dinsdag 19 mei a.s. in de kerk Sint Jan
de Doper in Waalwijk en aansluitend in het
crematorium Maaslanden in Vlijmen-Nieuwkuijk.

Ere-Hoofdman Henk is 66 jaar lid geweest van het

St. Ambrosiusgilde.

Voorafgaand aan de kerkdienst zal het gilde op

gepaste wijze afscheid nemen van Henk op het kerkplein.

De uitvaartdienst in het crematorium wordt uitgezonden via
een live-stream. Indien u de dienst wilt volgen geef dan uw
e-mailadres door zodat wij u de link kunnen sturen.

Cortembergstraat 109, 5144 CC Waalwijk
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